
 
 

Nieuwsbrief mei 2021 
m 
Weer open… 
Verheugend nieuws: we mogen weer samenkomen in 
onze kerk om te vieren. Zondag 9 mei zullen we, na 
een klein half jaar van niet-vieren, weer kunnen 
aanzitten aan de tafel van Heer. En kunnen we elkaar 
weer live ontmoeten. Weliswaar met alle 
voorzorgsmaatregelen die er een half jaar gelden ook 
waren, maar toch, een begin is er. Voorzichtigheid en 
afstand houden zal voorlopig blijven want dat is 
verstandig in deze tijd waarin er nog veel 
besmettingen zijn en bijkomen. We zullen 9 mei met 
vreugde de nieuwe paaskaars in onze kerk ontsteken 
met een kaars die in de paasnacht ontstoken is door 
onze bisschop aan de paaskaars in de kathedraal van 
Utrecht. 

 
Pasen is het natuurlijk al lang geworden en ik sprak in 
de vorige nieuwsbrief ook uit dat het vooral ook 
Pasen mag worden in ons hart. Ik hoop dat u dat 
ervaren hebt en nog steeds ervaart. De natuur bloeit 
open en laat leven zien in overvloed. Leven dat we zo 
nodig hebben, leven dat we willen vieren met Gods 
Woord en waarvoor we ook dank zeggen in de 
eucharistie als wij onze gaven aandragen.  
Tevens realiseren we ons ook al het verdriet en rouw 
die de pandemie gebracht heeft. We sluiten daarvoor  
niet onze ogen maar blijven bidden om kracht en 
zegen voor allen die verdriet hebben.  

Ik hoop dat we u mogen verwelkomen in onze kerk 
op 9 mei of bij één van de volgende vieringen. Weet u 
van harte welkom! 
 
Wim van den Berg, rector 
 

Bedankt  
Na het overlijden van mijn 
echtgenote Marion zijn wij 
overspoeld met vele blijken van 
medeleven. Een stroom van 
kaartjes, e-mails, tekstberichten 
en  telefoontjes waar soms 
geen einde aan leek te komen. 
Al deze blijken van deelneming 
hebben ons ontzettend 
gesteund tijdens deze 
verdrietige periode. Helaas hebben we niet van 
iedereen adresgegevens om u een persoonlijk 
bedanktje toe te sturen. Daarom willen wij u ook via 
deze weg bedanken.  

 
Mede namens mijn kinderen George en Moira, 
 
David Ross 
 
 

Terugblik op de synode  
 
Voorjaarssynode op 10 april 2021. 
Nadat er tijdens de najaarssynode maar een heel klein 
deeltje is behandeld vanwege de corona, is ook het 
tweede deel van de synode, de voorjaarssynode, dit 
jaar via Zoom. We waren via 65 zoomverbindingen 
met elkaar verbonden en om half 11 werd de 
vergadering dan ook geopend door pastoor Rudolf 
Scheltinga, als vicevoorzitter van het Presidium. 
Mgr. Dick Schoon, bisschop van Haarlem, opende de 
vergadering met de hymne ‘Welkom feestelijke dag’.  
Daarna was het aan Petra de Bruin om deze 
vergadering in goede banen te leiden. 
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In de ochtend staat de Veilige Kerk, uitwerking Plan 
van Aanpak, naar aanleiding van het 
onderzoeksrapport Seksueel Misbruik op de agenda. 
Mgr. Dick Schoon geeft hierover een inleiding. Het 
belang van de slachtoffers komt altijd op de eerste 
plaats en dit is zo ook meegegeven aan de Commissie 
Stevens. We zijn inmiddels een heel eind gekomen, 
maar we zitten nog lang niet op het eindpunt.  
Vervolgens wordt het verslag van de monitorgroep, 
waar ook onze rector deel van uit maakt, 
gepresenteerd door de heer Andries Stam. 
Er zijn nog veel openstaande punten die in 5 groepen 
worden verdeeld: 

- Zaken die zijn blijven liggen. 
- Gecontroleerd op samenhang. 
- Duidelijkheid wat er verwacht wordt en van 

wie. 
- Klopt het wat er gezegd is? 
- Kwaliteit van rapportage aan Synode. 

Het plan van aanpak is er om te ondersteunen. De 
openstaande punten moeten zo snel mogelijk 
opgepakt worden. 
Het Collegiaal bestuur wil in gesprek. Op de 
najaarssynode zullen zij verantwoording afleggen hoe 
zij omgaan met de openstaande punten. Een veilige 
kerk kunnen we samen maken. 
Na stemming wordt de monitorgroep decharge 
verleend. 
Tussen de middag verzorgt Mgr. Bernd Wallet, 
Aartsbisschop van Utrecht, het middag gebed, waarna 
er een korte lunchpauze volgt. 
 
In de middag starten we met de Herijking Bestuur en 
Organisatie. Dit staat voor het eerst op de agenda van 
de synode.  De inleiding wordt verzorgd door de heer 
Martijn Blaauw. Waarna er een bespreking begint van 
de herijkingsvoorstellen. Een paar belangrijke 
speerpunten zijn: 

- Moet het Collegiaal Bestuur niet integraal deel 
worden van de Synode omdat we allemaal 
samen kerk zijn en is het Presidium dan nog 
nodig? 

- De Oud-Katholieke Kerk heeft 3 bisdommen, 
en 2 bisschoppen. De vraag is of we terug 
gaan naar 1 bisschop, 2 bisschoppen 
behouden, of zou 3 soms ook wenselijk zijn. 

- Ook wil men het aantal synodalen 
terugbrengen naar 1 per parochie/statie. 

Hier heb ik als synodaal  te kennen gegeven dat het 
teruggaan naar 1 bisschop niet wenselijk is. Temeer 
omdat er dan bepaalde taken niet goed verdeeld 
kunnen worden en de bisschop verder van de 
normale parochianen af komt te staan. Wellicht is 
zelfs wel 3 bisschoppen beter. Ook heb ik aangegeven 
dat mijn voorkeur uit blijft gaan naar 2 synodalen per 
parochie/statie.  De materie die behandeld wordt, 
moet goed voorbereid worden en mocht er 
onverhoopt een synodaal uitvallen, dan zijn beiden 
goed in staat om een parochie/statie te 
vertegenwoordigen. Op het laatste moment inwerken, 
in deze taal, is voor onbekenden bijna niet mogelijk.  
 
Het stuk dat nu 
op tafel ligt is 
duidelijk een 
eerste 
kennismaking met 
de voorstellen en 
zeker nog geen 
besluit.  Na de synode zal er dan ook overleg zijn, 
eventueel in kleinere groepen en zo werken we dan 
richting de najaarssynode, dit dan meer gedetailleerd. 
Er zal dan tijdens de najaarssynode een nieuw stuk op 
tafel liggen. Het wordt dus nog vervolgd. We hebben 
even mogen proeven. 
 
Op het eind van de synode nemen we nog afscheid 
van Patrick Groenewegen,  voorzitter van het 
presidium, Herman Toorman  Penningmeester en 
Teun van Dam als lid van het Collegiaal bestuur. 
Met maar een korte vertraging, sluit Mgr. Dick 
Schoon deze synodevergadering af. 
 
Myriam van der Linden – Bullens, synodaal 
 
 

Gemeentevergadering 
 
Op zondag 9 mei zal aansluitend aan de viering de 
gemeentevergadering plaatsvinden. Er zal verslag 
worden gedaan over het jaar 2020, zowel financieel 
als pastoraal. We zullen met elkaar in gesprek gaan 
over hoe we de coronatijd beleven en hoe we verder 
kunnen gaan nu er weer gevierd en samengekomen 
mag worden in onze kerk. U bent van harte 
uitgenodigd.  
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Goedkeuring jaarrekening en 
begroting 
 
Op verzoek van onze bisschop, Bernd Wallet, delen 
wij het volgende aan u mee: de bisschop heeft de 
jaarrekening 2019, na bespreking met de Commissie 
Financiën en Materieel (CFM,) goedgekeurd en het 
kerkbestuur décharge verleend voor het gevoerde 
beheer. En tevens de begroting over het jaar 2021 
goedgekeurd.  
 

 
 
Regenboogkaars 
 
Als geloofsgemeenschap die openstaat voor LHBTI-
gelovigen laten we in de viering van zondag 23 mei 
een regenboogkaars branden. Op deze wijze kan dat 
zichtbaar worden uitgestraald naar de buitenwereld. 
De maandag ervoor, 17 mei, is het namelijk 
Internationale Dag tegen Lesbo-,  Homo-, Bi-, Trans- 
en Interseksefobie. Wereldwijd wordt er op of rond 
die datum aandacht gevraagd voor – en actiegevoerd 
tegen – discriminatie en geweld op grond van 
seksuele oriëntatie, gender identiteit, expressie of 
sekse kenmerken. 

 
Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB) vraagt 
de Zeeuwse kerken dan ook om op of rond die dag 
een regenboogkaars aan te steken. De kaarsen worden 
gemaakt door atelier De Kaarsenvriend. Dit atelier 
werkt met vrijwilligers, en de opbrengst gaat volledig 
naar de stichting Amecet, het opvangproject voor 
aidsweeskinderen van Els van Teijlingen in Soroti, 
Oeganda. 
Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland voert in 
samenwerking met de Regenbooggemeenten Goes en 
Middelburg het project ‘LHBTI Zeeland’ uit. Eén van 
de speerpunten waaraan in het kader van dit LHBTI-

project wordt gewerkt is zichtbaarheid, 
informatievoorziening en deskundigheidsbevordering 
bij religieuze instellingen en geloofsgemeenschappen 
in de provincie. 
 
 

Summerschool(s) 
oud-katholieke theologie 
 

 
Wilt u meer weten over oud-katholieke theologie? 
Het Oud-Katholiek Seminarie organiseert ook in 
2021 de summer school “Old Catholic Theology in its 
Ecumenical Context.” De cursus, van 4 tot 9 juli, 
biedt een unieke inleiding in de theologie, 
geschiedenis en spiritualiteit van de Oud-Katholieke 
Kerken van de Unie van Utrecht. De cursus vindt 
vanwege het grote aantal internationale studenten, dit 
jaar online plaats en wordt in het Engels gegeven 
door de docenten van het Oud-Katholiek Seminarie. 
Naast deze summerschool is er dit jaar ook een 
tweede verdiepende summer school: ‘The Early 
Church as Ideal: Old Catholic Theology beyond the 
Basics’. Deze cursus, van 11 tot 16 juli gaat aan de 
hand verdiepende colleges en casussen in op de vraag 
hoe een ‘traditionele’ kerk tegelijkertijd zo modern 
kan zijn.  
De summerschools zijn voor eenieder die zijn geloof 
graag denkend wil verdiepen of gewoonweg meer wil 
weten over de Oud-Katholieke kerk, haar traditie, 
spiritualiteit en praxis. 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
https://utrechtsummerschool.nl/courses/culture/old
-catholic-theology-in-its-ecumenical-context#.  
Bij vragen kunt u contact opnemen met Rieneke 
Brand via rieneke.brand@okkn.nl. 
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Collectes 
Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook 
onze uitgangscollecte. 
 
Kerk en vluchteling 

Ten bate van de diaconie gaan wij ons in deze maand 
inzetten voor de Stichting Kerk en Vluchteling. Deze 
stichting werkt sinds 2005 in de Zeeuws Vlaamse 
regio om de belangen van vluchteling en allochtonen 
te behartigen. Kerk en Vluchteling is een 
Oecumenisch project en 
wordt gedragen door de 
Protestantse en Katholieke 
kerk. 
De Stichting heeft en doel 
om geïnspireerd vanuit de 
Bijbelse boodschap de 
kerkelijke en niet kerkelijke 
samenleving te betrekken bij de problematiek van 
vluchtelingen en allochtonen, zowel wat betreft de 
eerste opvang als de verdere integratie in de 
Nederlandse samenleving en zo te bevorderen dat aan 
hen materiële zowel als immateriële steun wordt 
verleend tijdens hun verblijf in Nederland. De 
Stichting ziet het als een Bijbelse opdracht om vanuit 
de kerken steun te bieden aan vluchtelingen en te 
werken aan integratie. De uitgangscollecte op zondag 
9 mei is voor dit doel bestemd. 
 

Missie Sint Paulus 

Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland heeft al 
50 jaar projecten onder haar hoede waarvoor 
regelmatig uw steun gevraagd wordt. Het ziekenhuis 
in Egypte, de modelboerderij in Oeganda, een project 
in Mozambique waar de kerk kinderen van jonge, in 
de steek gelaten moeders opvangt waardoor deze 
moeders de mogelijkheid hebben een opleiding te 
volgen en zij een beter bestaan op kunnen bouwen, 
de opleidingen voor priesters in Congo en op de 
Filippijnen. En niet te vergeten het Blijf-van-mijn-lijf 
huis in Hong Kong. Allemaal voorbeelden waarin we 
met onze zusterkerken werken aan relaties, aan 
verbondenheid, aan bemoediging. Van 
geloofsgemeenschap tot geloofsgemeenschap. We 

zijn samen kerk, ook ver weg. Precies waar missie en 
diaconaat ook over gaat!   
Het Collegiaal Bestuur vraagt met deze collecte op 
zondag 23 mei dan ook uw bijdrage voor dit werk. 
 

Agenda/vieringen 

Zondag 9 mei 

Eucharistieviering, zesde zondag van Pasen.  
1e lezing Jesaja 45, 15-19; graduale psalm 33, 12-22; 2e 
lezing 1 Johannes 4, 7-21; evangelie Johannes 15, 9-17 
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 
 
Uitgangscollecte: Stichting Kerk en Vluchteling 
 
Aansluitend gemeentevergadering 
 
Zondag 23 mei  

Eucharistieviering, Pinksteren, uitstorting van de 
heilige Geest 
1e lezing Genesis 11, 1-9; graduale psalm 104, 25-35; 
2e lezing Handelingen 2, 1-11; evangelie Johannes 14, 
8-17. 
De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 
 
Uitgangscollecte: missie Sint Paulus 
 

Contact  

Rector Wim van den Berg 

tel.: 06 250 168 39 
e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl 
 
Secretaris Oud-Katholiek Zeeland 
Myriam van der Linden-Bullens 
0032468328663 
secretaris@zeeland.okkn.nl 
 
Website 
http://zeeland.okkn.nl 
 
Facebook 
https:// www.facebook.com/Oud-Katholiek-
Zeeland 
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Vieringen:  
Elke tweede en vierde zondag van de maand om 
10.30 uur   
 
Locatie:  
Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg 
 
Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg 
 
Rekeningnummer 

NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek 
Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen 

 


